
FAQ ‘s 

Kamperen is nieuw voor mij... wat moet ik weten? 

Kamperen is een buitenbeleving.  U gaat in verbinding met de natuur.   

Mooi weer.. slecht weer... dit hoort erbij.  Breng dus voldoende spullen mee volgens de 

weersvooruitzichten.  Een leuke kampeerervaring kan het pas worden als u optimistisch bent ,  

de ervaring maakt uzelf, maak het beste ervan ;) 

 

1. Mag mijn hondje mee?  

Ja Natuurlijk, zorg jij ervoor dat hij aan de leiband blijft en de rust op de camping niet verstoort? 

In onze vintage-caravans laten we geen hondjes toe wegens hygiënische reden. 

 

2. Kan ik met mijn grote mobilhome terecht? 

 

Sorry. Vaak nemen deze 'appartementen op wielen' meerdere plaatsen in en verstoren ze het 

zicht van andere gasten, we hebben ook geen verharde plaatsen.  Daarom : liever niet.  Wij zijn 

een MINI-Camping, Discrimineren doen we niet graag, maar grote mobilhomes passen niet zo 

zeer in ons verhaal...Sorry! Buiten het kampeerseizoen kunnen we deze wel een plekje geven. 

 

3. Mogen wij kampvuur maken? 

Ja hoor, maar dan wel in de aanwezige vuurschalen. Hout kun je sprokkelen of zelf meenemen :) 

 

4. Kunnen we als gezin een vintage caravan overnachten? 

Onze vintage caravans zijn een ideale plek voor 2 gasten.  Vanaf 3 tot 4 gasten, voor een gezin 

is een airstream of cabane ideaal.  Kindjes kunnen ook een 2de caravan huren of een tentje 

bijzetten.  

5. Wat is er aanwezig in een vintage-caravans? 

De caravan beschikt over een 2 persoonsbed.  In meerdere caravans is er een zitplekje 

aanwezig.  Koken is er niet in voorzien , daarvoor hebben we een veldkeuken (met frigo) in onze 

serre waar je naar hartenlust kan koken. Neem wel zelf alle spulletjes (pot, pan, spatel,borden, 

servies ...) mee om je hier als keukenprins(es) te herbronnen. 

 Bij iedere vintage caravan is een tafel en stoeltjes aanwezig.   mocht u toch iets vergeten zijn,... 

geen nood, we kunnen u helpen ;) 

 

6. Bedlinnen in de vintage-caravans? 

Jawel, er is een opgemaakt bed met per gast een handdoek, we zijn geen glamping dus neem 

alle eigen persoonlijke spullen mee (was en douchegel, haardroger, ...) 



 

7. Wat zijn de aankomst en vertrekuren? 

U bent welkom vanaf 14 u (tot 18u is de receptie open) 

U kan op het domein blijven tot 12 u.  Daarna nemen we afscheid en verwachten we de nieuwe 

gasten. 

8. Stilte camping?  

Wij zijn geen plek voor feestjes, bijeenkomsten, of dergelijke.  

Groepen kunnen wij niet aanaarden, we beschikken niet over de nodige uitrusting.  

We vragen stilte om 22 u, dank voor uw begrip .   

9. Ontbijt ? 

Bij verhuur van een vintage caravan zit het ontbijt inbegrepen.  We serveren dit vanaf 8u30 tot 

10u. Andere gasten of passanten kunnen een ontbijt bestellen (de avond voordien). (13.5 euro / 

pers) 

 

10. Ik betaalde een voorschot maar kan niet komen… 

Helaas.. door de grote vraag zijn we genoodzaakt een voorschot te vragen.  Dit is een garantie 

van jullie komst.  Misschien kan een ander familielid of vriend langkomen om uw plekje in te 

nemen.  We kunnen geen terugbetaling voorzien. 

11. Mogen bezoekers op de camping ? 

Sorry maar door de kleinschaligheid van de camping kunnen we geen bezoekers verwelkomen.   

12. Fietsen huren?   

In Loker is er een fietsenverhuurder. 

 

Toch nog een vraag?  Neem gerust contact met ons op ... 

 


